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Begeleiding: Marco en Niels 
 



Dag 1, vrijdag 12 juli 
 
Wij verzamelen om 15.00 uur op vliegveld bij Rotterdam. 
Daar worden de laatste gegevens en zakcenten uitgewisseld en afscheid 
genomen van de achterblijvers. 
Na een snelle incheck gaan we door de douane. Daarna begint het wachten op 
de vlucht. Dit duurt langer dan gepland, maar geeft de gelegenheid om nader 
met elkaar kennis te maken. In het restaurant wat gegeten en gedronken. 
Iedereen heeft hier wat van zichtzelf voorgesteld en iets van zichzelf verteld. 
Uiteindelijk konden we om 6 uur het vliegtuig ingaan. 
Op naar Griekenland! 
 
Na een rustige vlucht van 4 uur komen we aan op het donkere vliegveld van 
Heraklion. Lekker warm al. Nadat de bagage van de band was geplukt zijn we 
met een touringcar naar het hotel Heronissos in Chersonissos gebracht. Deze 
nachtelijke tocht naar het hotel duurde ook wel een uur. 
Inmiddels was het laat en donker en hadden we honger. 
In het restaurant van het hotel stond een lekkere, koude Griekse schotel voor 
ons klaar. Voor sommigen was het wennen aan de Griekse smaak van 
wijnbladeren en feta. Deze eerste nacht sliepen we wat verspreid over het 
hotelcomplex maar even goed hebben we na deze lange dag lekker geslapen. 
Op naar de volgende dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 2, zaterdag 13 juli 
 
We starten de dag met een buffetontbijt. Iedereen mag kiezen wat hij/zij lekker 
vindt. Er was veel keuze. Allerlei soorten brood, crackers, eieren op 
verschillende manieren klaar gemaakt, fruit en zelfs ook groentes. 
We proberen zo veel mogelijk met elkaar aan een tafel te zitten. We moeten 
immers nog een groep worden. 
 
Dat we zo verspreid door het hotel zaten, berustte op een misverstand en werd 
deze ochtend recht gezet. Dat betekende dat iedereen zijn spullen moest 
inpakken en van kamer moest wisselen. Hierdoor zaten we de rest van de week 
bij elkaar op dezelfde verdieping. 
 
In de middag wordt het tijd om de omgeving van Chersonissos te gaan 
verkennen. Fijn dat iedereen zo mee kan wandelen. We komen een sfeervol 
haventje tegen. Chersonissos ligt aan een baai, vanaf de terrassen heb je hier 
een prachtig uitzicht op. 
 

 
Nina, Jarno  
 
 



 
Rebecca  
 
 
 
 
 
 
            Sjoerd 
 
 



 
Danny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jonathan 
 



 
Jolanda en Niels  
 
 
 
 
 
 
 
 
Joshua en Marco 
(Ja ventje, ik heb je wel door mannetje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op een van de terrassen werden we getrakteerd op een heerlijk drankje door 
Jarno. Zo kwamen we goed in de stemming, de lucht is stralend blauw, de 
temperatuur heerlijk en het uitzicht op de baai fantastisch. 
 
 

 
Met z’n allen. 
 
Teruggekomen in het hotel koos iedereen zijn eigen manier om bij te komen 
van de dag. Sommigen namen een duik in het zwembad, anderen namen een 
douche en een enkeling deed een powernap, of te wel een lekker dutje. 
 
Om 7 uur werden we in de eetzaal van ons hotel verwacht voor ons eerste 
Griekse diner. Ook nu was de keuze reuze, voor elk wat wils. Griekse schotels 
warm, koude salades, vlees, vis, moussaka, sate’s. Alles stond uitgestald op een 
mooi buffet. Als er nog plaats was in je buik en sommige hadden dat, was er 
een enorme keuze uit toetjes. Van ijs tot taart en fruit, bonbons, te veel om op 
te noemen. 
Met zoveel keuze en lekkers is het eten niet in een uurtje gedaan.  
 
Bij het hotel was een mooi zwembad met een grote poolbar. Dit was voor onze 
groep een fijne ontmoetingsplek. Zo konden we makkelijk afspreken. 



Bij de poolbar werden ook cocktails geserveerd en die vonden gretig aftrek bij 
iedereen. Deze avond werd opgevrolijkt door een Griekse zang en dansgroep. 
Uiteraard heeft iedereen mee gedanst met de sirtaki en het werd laat…. 
 

 
Allemaal aan de sirtaki. 
 
 
 
 
 
Als extra nog  
een lokale  
vuurdans. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 3, zondag 14 juli 
 
Goedemorgu… 
 
 

 
 
Tijdens het ontbijt hebben we overleg en besluiten wij om er vandaag een 
echte stranddag van te maken. Iedereen wil bruin bakken.  
 
In Chersonissos zijn de stranden erg druk en smal, dus besluiten we het een 
eindje verder op te zoeken. In Stalida zijn er brede zandstranden en zijn er zijn 
geen rotsen waar je je aan kan bezeren. We gaan met twee taxi’s naar Stalida. 
Met z’n tienen in twee taxi’s is krap maar geeft veel pret.  
Op het strand zoeken we een plek met voldoende ligstoelen en parasols, wat 
oh, oh, wat is die zon heet!! Iedereen smeert zich of laat zich goed insmeren 
met factor 50. Iedereen geniet op zijn eigen manier van dit heerlijke plekje.  
Danny neemt regelmatig een duik en zwemt een stuk. Anderen blijven lekker 
liggen soms in de zon en soms onder de parasol. Dit is pas vakantie, het zalige 
nietsdoen, zon, zee, strand en lekker eten en drinken.  
 



 
 
Heerlijk zonnetje  
 

 
 
Heerlijke ligbedden en parasols 
 
Dit is de derde dag van onze groepsreis en het is goed te merken dat we elkaar 
wat beter leren kennen, elkaars grapjes begrijpen en het leuk kunnen hebben 
met elkaar. Joshua geniet van alles wat er om hem heen gebeurt, hij kijkt zijn 
ogen uit en blijkt humor te hebben en te waarderen. 
 



 
Voor de lunch hoefden we bijna niet van onze strandstoelen af. Op een mooi 
terras aan het strand genoten we van club- sandwiches en broodjes tonijn. 
Iedereen weet inmiddels wel wat lekker is op Kreta. 
 

 
Optimale strandtentsfeer 
 
Om 4 uur stonden dezelfde taxi’s weer klaar om ons terug te brengen naar het 
hotel. Weer lol en beetje proppen om het allemaal passend te krijgen. Ook de 
chauffeurs van de taxi’s zagen de lol hiervan in. 
In het hotel kon iedereen zich opfrissen en bijkomen. Sommigen namen nog 
een duik en dronken een lekker drankje bij de poolbar. Ook de speelkaarten en 
de kleurboeken werden tevoorschijn gehaald. Rebecca en Jolanda waren goed 
in het spelletje pesten, dat deden ze met andere gasten van het hotel waar ze 



een leuk contact mee hadden. Jonathan komt tot rust met het kleuren in zijn 
kleurboek, heerlijk. Jarno en Nina vinden het fijn om uit te rusten op hun 
kamer, terwijl Sjoerd met iedereen rond de poolbar een praatje aanknoopt. 
 
Dit keer, vanwege de uitgebreide lunch, gaan we wat later aan het diner. 
Italiaanse specialiteiten waren aan de beurt. Vele pasta soorten, pizza’s en 
lasagnes waren voor handen. Om af te sluiten was er o.a. tiramisu. Heerlijk. 
(Helaas geen espresso) 
  
 
’s Avonds, na het diner werd het tijd om de winkelstraat van Chersonissos te 
bezoeken. Alle winkels zijn tot laat open, dus alle tijd om inkopen te doen. 
Ansichtkaarten, T-shirts, petjes en toeristische prullaria werden ingepakt. 
Toch lokken de cocktails weer en die worden tot 11 uur geschonken. Dus op 
naar de poolbar voordat we te laat zijn.  
 

 
Onze grote vriend de poolbar. 
 
 
 
 



En heerlijk swingen. 
 

 
De beentjes van de vloer… 
 
Onder het genot van een heerlijke cocktail hebben we besloten dat we de 
volgende dag naar Agios Nikolaios zullen gaan. Een leuke plaats om te winkelen 
en verder te verkennen. Ook lijkt het ons leuk dit te doen met de plaatselijke 
lijnbus. Met dit plan in onze hoofden gaan we lekker tukken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dag 4, maandag 15 juli 
 
Gezien het plan om naar Agios Nikolaios te gaan, zitten we al vroeg aan het 
uitgebreide ontbijt. Vanuit het hotel lopen wij naar een soort van bushalte. Er 
staat hier wel een bordje met de bus tijden, maar helemaal kloppen doen die 
niet. Echt op zijn Grieks?  
We proppen ons in de overvolle bus, tijdens de rit stappen er voldoende 
mensen uit en kunnen we ook zitten. 
De rit laat ons een deel van het Kretenzer landschap zien. 
Het landschap ziet er droog en rotsachtig uit. Aan de kust veel huizen en hotels, 
maar landinwaarts is het leeg en zie je veel begroeide bergen. Na een rit van 
een uur komen wij aan bij een druk busstation. Goed opletten wat we moeten 
ook weer de bus terugvinden.  
 

 
 
De dames van ons team.  
 
Wat een leuke stad met veel bloemen.   
Heuvelachtig met een binnenmeertje waaraan veel terrassen te vinden zijn. 
 



 
Binnenmeertje 
 
We zijn begonnen met een koffie op een van deze terrassen. Daarna ging het 
los in de winkelstraten. We gingen naar huis met T-shirts, tassen, 
telefoongeluidsboxen en wat toeristische spullen. Dit was pas de eerste fase…… 
Het werd tijd voor een lunch. Iedereen kon van de kaart echte Griekse 
specialiteiten bestellen. En zo hadden we allemaal iets anders voor onze neus, 
heerlijk! We konden genieten van een prachtig uitzicht op het binnenmeer. 
 
 
 
 
Uitzicht op de  
stad. 
 



 
ff uitpuffen van de warmte 
 
Na nog een ronde door de stad was het tijd voor de bus terug.  
 

 
 
In de bus konden we heerlijk uitrusten van deze actieve dag.  



Nog een ijsje in de stad. 

 
Yoghurtijs 
 
 
Na wat opfristijd stond het buffet in het hotel weer klaar. Ook nu weer veel 
variatie. 
Op het avondprogramma stond een disco bij de poolbar. 
Daar hebben we allemaal erg van genoten. We dansten met elkaar en met 
andere gasten van het hotel. Jarno liet zien dat hij dit vaker doet en danste de 
sterren van de hemel. Alleen en samen met Nina. Jonathan was niet van de 
dansvloer weg te slaan. Opvallend dat iedereen nog zoveel energie had na deze 
lange intensieve dag. 
Maar ook hieraan kwam een einde. We waren de laatsten op de dansvloer toen 
het licht uitging. 



 
Jarno aan het handje drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joshua in gesprek met een dame. 



Dag 5, dinsdag 16 juli 
 
Weer een strakblauwe lucht, heerlijke temperatuur en zacht briesje. Vandaag 
staat een excursie en uitstapje op het programma naar het eiland Spinalonga. 
Vroeg op, vroeg ontbijten, want om 9.00 uur vertrekt onze Sunweb bus. We 
hebben deze dag een “eigen” reisbegeleidster Christina. Dat was leuk want 
tijdens de busrit vertelde ze veel over Kreta. Eerst reden we naar de haven van 
Agios Nikolaios waar de boot klaarlag. 
 
 

 
De boot naar Spinalonga. 
 



 
Jonathan  
 



 
 
De tortelduifjes. 
 
Hier vandaan vertrokken we naar het eiland, waar vroeger zieken mensen met 
lepra moesten wonen. De prachtige boottocht was prachtig langs de rotsen van 
Kreta.  
 
Aankomst bij Spinalonga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prachtig helderblauw water, helaas zagen we geen dolfijnen, wel veel vogels. 
Op het eiland konden we met een gids een rondwandeling maken langs het 
verlate dorp. Het was erg warm, dus sommige van ons kozen ervoor om in de 
schaduw te blijven zitten. 
 
 

    
Eiland spinalonga    Eiland spinalonga 
 
Na het rondje eiland gingen we met de boot naar een prachtig strandje waar 
we heerlijk konden zwemmen, liggen zonnen en barbecueën. Van de boot 
afspringen in het diepblauwe water is een belevenis. 
De kapitein had inmiddels gezorgd dat we een aparte tafel aan boord hadden 
om samen te genieten van het heerlijke gegrilde vlees met Griekse salade en 
wijn.  



 
kretense wijn, brood, salade en lamsvlees. 
 
Wat een topdag. 
Om ansichtkaarten te kopen en nog wat verder van Chersonissos te proeven 
hebben we die avond nog door de winkelstraten gelopen.  
 
Winkelen, winkelen, winkelen overdag. 
 



 
Winkelen, winkelen, winkelen ’s avonds. 
 
We eindigden de dag bij de poolbar met wat kaartspelletjes en gezellig praten. 
We bespreken wat we de volgende dag gaan doen.  
 
 
Prettige plek voor  
overleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste stemmen gaan voor een “rustdag”. Dit betekent zonnen, zwemmen 
en wie wil de stad in.  



Dag 6, woensdag 17 juli 
 
Bij een rustdag hoort uitslapen, dat hebben we dan ook gedaan. We konden 
nog net voor het sluiten van het ontbijtbuffet in het restaurant terecht. 
Die ochtend lekker gezwommen en op de ligstoelen bij het zwembad gebleven.  
 

   
Vermaak aan het zwembad 
 
We hebben veel contacten met andere vakantiegangers in het hotel. 
In de middag willen sommigen toch nog de stad in. Met kleine groepjes gaan 
we winkelen en wandelen langs de haven. Er worden weer mooie souvenirs 
gekocht. 
 
 
 
 
Ook tijd voor  
wat  
statieportretten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na het weer heerlijke buffet willen we allemaal naar de disco. Daar staat 
Chersonissos inmiddels om bekend. De verwachtingen zijn hoog gespannen. En 
we weten nu waarom. 
Het is pas 23.30 uur. Via een haag van “uitsmijters” gaan we naar binnen bij 
een van de bekendste discotheken. Het is dan al stampvol met een dansende 
meute. De meeste buitengewoon aantrekkelijk gekleed. Op de bar midden in 
de disco wordt ook al gedanst. Jonge dames lopen rond om shotjes te 
verkopen. Daar maken wij geen gebruik van en houden het bij het bier. Het 
geluid staat op vol en een rookgordijn in combinatie met een lichtshow maakt 
de zaak af. 
 

 
Wazig he 
 
Je gaat vanzelf meedoen of je wil of niet. Iedereen staat in tot laat te dansen. 
De consumptie pot is al gauw leeg. Laat verlaten we de disco en het bleef nog 
lang onrustig…  



Dag 7, donderdag 18 juli 

 
Vandaag gaan we met georganiseerde dagtrip naar een waterparadijs. 
Met een touringcar en zwemkleding naar het midden van Kreta. We komen aan 
bij inderdaad een prachtig park met enorme glijbanen, wildwaterbanen en heel 
veel verschillende zwembaden. Alles is heel felgekleurd en erg veel fonteinen. 
Hierin kunnen we de hele dag doorbrengen. 
 
We hebben hier een aparte rustige hoek van het park opgezocht waar iedereen 
een lekkere ligstoel kon gebruiken. 
De lucht is strakblauw, gelukkig hebben we liters zonnebrandspul 
meegenomen. Iedereen wordt zeer goed ingesmeerd. 
Een heerlijke dag waar iedereen tijd voor elkaar heeft. Het is een erg gezellige 
dag geworden.     

 

 
Dit noem je nou poseren. 



 
Jarno omgeven door de felle kleuren. 
 
Teruggekomen in het hotel opfrissen en insmeren met Aftersun. We zijn deze 
dag erg bruin geworden. 
Na het diner buffet in het hotel, deze avond met Turkse specialiteiten, eerst de 
koffers op orde brengen, zodat we de volgende ochtend snel kunnen 
vertrekken. Hierna beleven we een echte laatste avond. Veel cocktails, veel 
terugblikken, uitwisselen van digitale gegevens en nogmaals wat cocktails. 
 
Wat is het weer snel voorbij. Mooi eiland, mooi weer en een leuke groep 
mensen. 
 
 
  



Dag 8, vrijdag 19 juli 
 
Tsja, er een tijd van komen en een tijd van gaan en vakanties duren meestal te 
kort.  
De koffers kunnen dicht, alles nogmaals gecontroleerd. Om 8.30 uur staat de 
bus alweer voor het hotel om ons naar het vliegveld te brengen. Snel 
uitchecken bij het hotel, dan de bus in. 
De bus gaat langs veel hotels om gasten op te halen die ook vertrekken. Leuk 
om al die verschillende hotels te zien. Op tijd komen we op de luchthaven aan. 
Inchecken en dan kan het wachten beginnen. Het vliegveld is ontzettend druk 
en er zijn bijna geen wachtstoelen te vinden. Na wat wachten slagen we er toch 
in om stoelen in de wachthal te bemachtigen.  
 

 
Tijd genoeg om lekker vliegtuigen te bekijken. 
 
We hebben geld over om in het vliegtuig een lekkere lunch te gebruiken. 
In het vliegtuig vallen de oogjes toe van een heerlijke trip naar Kreta.  
 
De begeleiders Niels en Marco hebben het een heerlijke, harmonieuze vakantie 
gevonden met erg leuke reisgenoten. 
 
Wellicht tot ziens, Niels en Marco 


